MET EEN FLES PORTOWIL
SCHRIJFSTER LARA TAVEIRNE
SAMEN MET SEEKSUOLOOG
WIM SLABBINCK

HAAR GOUDEN JAREN
HERBELEVEN.

‘Mijn vriendschap met Wim gaat
terug tot de strenge katholiele meis-
jesschool van mijn tienerjaren. Toen
die gemengd werd, was Wim een van
de tien jongens. Een langharige jon-
gen met hippiebloesjes. Op de toi-
letdeuren stond plots overal “1 love
Wim” geschreven. Ik was zo jaloers
dat ik hem in een bevlieging een oude

banaan naar het hoofd heb geslin-
gerd. Later op kot kwamen we toe-
vallig in hetzelfde huis terecht, maar
door die banaan weigerden we tegen
elkaar te spreken. We louisten elkaar
op de trap zonder een woord te Zeg-
gen. Maar toen ik door een moeilijlke
periode ging — liefdesverdriet, wat
anders - ben ik in een zwak moment
gaan ufthuilen bij Wim. Door die
avond zijn we innig bevriend geraakt.
Vervolgens hebben we als studenten
zes jaar samengewoond: de gouden
jaren van mijn leven. ledereen ver-
wachtte dat we verliefd zouden wor-
den, we sliepen vaak samen, maar
er is nooit iets gebeurd. 1k zoek mijn

vriendschappen en relaties graag in
tussenmvormen.

“Toen Wim in die tijd ontdekte dat
mijn toenmalige lief me meermaals
had bedrogen, wilde hij me dat ver-
tellen met een fles porto erbij. Maar
hij was zo zenuwachtig en bang om
me te kwetsen dat hij zelf de hele fles
heeft leeggedronken. Terwijl ik vrij
koel reageerde op het nieuws, heeft
Wim de hele nacht in mijn plaats
wehuild. Dat vond ik prachtig: dat hij
mijnverdrietvan me overnam.'
"Ondertussen hebben we elkaar al
EeN paar jaar niet meer gezien. Maar
ik denk dat we het alle twee heel
leuk zouden vinden om nog eens

‘WIM WAS ZO
BANG OM ME
TE KWETSEN
DAT HIJ EERST
DE HELE

FLES PORTO
HEEFT LEEG-
GEDRONKEN'

een nacht samen te spenderen, en ik
hoop datwe iets kunnen terugvinden
van de vanzelfsprekendheid van toen.
Vandaar dus deze fles.’

Ik verwacht dat Wim zal reageren
met een minzame glimlach. Hij is
niet de man van de euforische reac-
ties. En ik hoop dat de ontmoeting
heel normaal zal aanvoelen. Geen
romantische komedie, of het begin
van wekelijlse koffiedates. Dat soort
verwachtingen maken me ongemak-
kelijle. Ook belangrijk: hij zal de fles
opnieuw alleen moeten leegdrinken,
want ik drink geen alcohol.’

Plute, LaraTaveime, Prometheus
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